
Vooruitblik door directeur Irene Lips 
 

Iedere dag iets moois 

 
Wat brengt de toekomst ons?! Niets is 
wat het lijkt. Alles wat altijd zo 
vanzelfsprekend leek, loopt anders. 
We blijven onze weg zoeken in de 
doolhof van kansen door onze intuïtie 
te volgen en koers te houden. Altijd 
met de behoeften van onze leerlingen 
en de crew voorop.   
 
Wat we in ieder geval komende jaren 
nog meer gaan doen is vieren wat lukt! 
De zoektocht naar een leerlijn voor het 
speciaal onderwijs is uitdagend en 
geeft veel energie. Zo’n proces laat ons 
weer kritisch kijken naar de bestaande 
leerlijn van onze school. Ook deze 
wordt gaandeweg aangescherpt. Het 
project over de energietransitie heeft 
onze ogen geopend en we denken na 

hoe we als culturele instelling nog meer impact kunnen hebben in het verspreiden van de 
boodschap. Wat we ook vieren is dat de maakkracht in onze safe-space in Heesterveld een magneet 
functie heeft. Er gebeuren mooie dingen. Zou dat nou komen omdat het los staat van de druk van de 
vooraf te bedenken plannen en prestatie-eisen? Het is een eer om deze creatieve mensen te mogen 
faciliteren. 
 
Het samenwerken binnen de organisatie blijft een uitdaging, zowel intern als extern! Een balanceren 
tussen vriendschap en zakelijke verantwoordelijkheid. Het moet een smeltkroes worden van respect, 
empathie, regels en protocollen. Professionaliseren is a Bitch! Zeker als je je wendbaarheid en 
flexibiliteit niet wilt verliezen. Vanuit de ervaring komen nu langzaam de verschillende profielen 
binnen de organisatie tot stand en worden de banden aangehaald met de partners van de toekomst.  
 
We blijven onze horizon verbreden en onze contacten met de buurt verrijken. Met wie gaan we 
schuren? En hoe doen we dat zodat het zal leiden naar een meerwaarde en een werkdruk verlaging. 
In het najaar zullen we onze interesses moeten gaan uitschrijven. Waar zijn we zelf goed in? Wat is 
haalbaar met de capaciteit die we hebben. Wat zijn de middelen die nodig zijn om al deze doelen te 
bereiken? In het nieuwe kunstenplan zullen we moeten formuleren hoe we onze toekomstdromen 
denken te gaan bereiken.  
 
Ik ben een bevoorrecht mens om te mogen werken met een team waar de liefde voor elkaar zo 
onvoorwaardelijk is en waar wij ons kunnen bewegen in onze “theaterbubbel”: een vrije veilige 
ruimte waarin we de dingen bevragen, mogen botsen, luisteren naar elkaars ervaringen en meningen 
en ons eigen verhaal mogen vertellen. 
Deze roerige tijd blijft uitdagend! We blijven ons er vol goede moed, met de nodige ups en downs, 
doorheen navigeren.  
         
    Irene Lips 


